Hoi allemaal,

Langs deze weg wil ik mij graag even voorstellen aan jullie. Ik ben Mathijs
Gorter, 44 jaar en woon samen met mijn hond Puck in Julianadorp. Sinds dit
schooljaar ben ik het team van de Sint Jan komen versterken. De afgelopen
22 jaar heb ik op de Windwijzer in Den Helder gewerkt. In deze jaren heb ik
verschillende functies en rollen bekleed. Na al deze jaren op de Windwijzer,
merkte ik het afgelopen schooljaar dat het tijd werd voor een nieuwe
uitdaging en ben ik hier naar op zoek gegaan. Zo is de Sint Jan op mijn pad
verschenen en vanaf het begin voelde dit goed.

Ik zal dit schooljaar, samen met Annelies, de interne begeleiding vorm gaan

geven op de Sint Jan. Op de donderdagen zullen jullie mij kunnen vinden in
en om de school. Ik kijk er erg naar uit om op de Sint Jan weer nieuwe ervaringen op te doen en te leren van
alle nieuwe mensen om mij heen. Daarnaast hoop ik mijn steentje te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling
van iedereen binnen de school. Ik heb er zin in!

Hartelijke groet en tot snel,
Mathijs

Mijn naam is Daniélle Schelvis. Ik ben 24 jaar en ik woon samen met
mijn vriend in Den Helder. Afgelopen zomer ben ik afgestudeerd aan
de iPabo. Met veel enthousiasme ben ik dit schooljaar teruggekeerd
op de Sint Jan en gestart als leerkracht van groep 4 op maandag,
dinsdag en woensdag. Op de andere twee dagen zal ik ondersteuning
gaan bieden binnen de hele school. In mijn vrije tijd handbal ik bij
HCV'90 in Velsen-Noord. Daarnaast vind ik het heerlijk om te
wandelen, te lezen en leuke dingen te doen met familie of vrienden.

Groetjes,
Daniélle

Ik ben Sigrid Vaars en ik ben 32 jaar oud. De afgelopen 8 jaar
heb ik op basisschool de Trimaran gewerkt, voornamelijk in de
bovenbouw. Vorig jaar kriebelde het om een nieuwe uitdaging
aan te gaan en dit jaar heb ik de overstap gemaakt naar de Sint
Jan en groep 1/2. Ik woon in Breezand met mijn man Sven en
twee kinderen van bijna 4 en 1.5 jaar oud. In mijn vrije tijd
sport ik graag. Ook zing ik en af en toe treed ik op. Ik heb
enorm veel zin om deze nieuwe uitdaging aan te gaan. De
afgelopen weken hebben mij al veel energie gegeven en ging ik

met een glimlach naar huis.

Groetjes Sigrid



